Zondag 13 november 2022

Eerste lezing: Maleachi 3,19-20a

Want weet wel: hij gaat komen, de dag, die zal branden als een oven. Al degenen die God
trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen, steekt hen
in brand. De dag, die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt.

Evangelie: Lucas 21,1-19

Jezus zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen. Ook zag Hij een arme weduwe die
er een paar muntjes indeed. Hij zei: Om jullie de waarheid te zeggen, die arme weduwe heeft
er meer in gegooid dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar
zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven.

Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was
versierd. Maar Hij zei: Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de
andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald. Daarop vroegen ze Hem: Meester,
wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren? Kijk uit,

zei Hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn
naam en zeggen: ‘Ik ben het’ of: ‘De tijd is gekomen’. Loop niet achter hen aan.

Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust. Want dat moet eerst
gebeuren, maar het is niet meteen het einde. Toen zei Hij hun: Het ene volk zal opstaan tegen
het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op
verscheidene plaatsen hongersnood en pest; en er zullen zich schrikwekkende en grote
tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt zal men u oppakken

en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangen zetten. U wordt voorgeleid aan
koningen en gouverneurs omwille van mijn naam; dat geeft u de gelegenheid om te getuigen.
Neem u heilig voor om u er tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen.
Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal
kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders , uw broers en zusters, uw
familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u zal men ter dood brengen; u zult
door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal verloren
gaan. Als u volhardt, zult u uw leven winnen.

Overweging

Waarom horen we vandaag zulke enge verhalen over het einde van de wereld?

In de tijd van Lucas werd Jeruzalem verwoest. De Romeinen hadden de tempel met de grond
gelijk gemaakt. De Joden van de Jezusbeweging werden vervolgd, gemarteld en opgesloten.
Vreselijke dingen gebeurden in zijn tijd, zoals ze ook nu gebeuren. We zien dagelijks beelden
van verwoesting en vernietiging, door natuurgeweld maar vooral door menselijk geweld.
Duizenden mensen zijn op de vlucht. Het lijkt wel alsof de wereld in brand staat.

Lucas vertelt hoe Jezus na een lange reis aankwam in Jeruzalem, de stad van God.

Een droom gaat in vervulling. De leerlingen vergapen zich aan de schoonheid en macht

van de tempel. En daar ziet Jezus twee dingen. Hij ziet een arme vrouw die een koperen cent
in een offerblok werpt. Zij geeft het laatste wat ze heeft aan God. Jezus is ontroerd en zegt:
Die oude vrouw, die geeft wat ze heeft. Dat zit wel goed. Die overleeft. Vervolgens ziet Jezus
een prachtig tempel. De tempel was vlak voor Jezus’ geboorte nog door Herodes verfraaid.
De Joden waren er trots op. Jezus ziet de tempel en zegt: Dat gebouw heeft zijn langste tijd
gehad. Geen steen zal op de andere blijven. En inderdaad, in de tijd van Lucas werd de
tempel door de Romeinen vernietigd.



Midden in die roerige tijden, in dit grote lijden wil Lucas zijn gelovigen geruststellen. Houd
moed. Blijf werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede, aan een samenleving waarin
iedereen telt. Blijf in gesprek met je innerlijke stem. Dan weet je wat menselijkheid en
gerechtigheid is. Als je zorgt dat je de liefde bewaart, als je lijkt op die arme vrouw bij de
tempel, zul je nooit teleurgesteld worden. Geloven is verder kijken dan wat het nieuws ons
dagelijks voorschotelt. Zie de signalen van hoop om je heen. Gewone mensen die goed zijn,
goed doen. Zij houden de moed erin. Soms kun je versteld staan van de kracht die mensen
dankzij hun geloof ontvangen. Ik herinner mij een jonge vrouw die wekenlang op medium
care van het ziekenhuis in Venlo lag. Ze vertelde dat ze als kind vaker in het ziekenhuis had
gelegen Ze lag op een eenpersoonskamer. Haar bed stond bij het raam. Ze keek vaak naar
buiten. Kijk, zei ze, op een dag, zie je daar die kinderen spelen. Ze komen elke dag rond dit
uur uit school. Ik werd in positieve zin geraakt door haar blijdschap en levensmoed. Het werd
na verloop van tijd steeds moeilijker om een gesprek te voeren. Op een dag zat ik naast haar
en vroeg: Hoe hou je het vol? Ze wees alleen maar met haar vinger omhoog en glimlachte.
Waarmee ze wilde aangeven dat ze vertrouwde op God. Het is een wonder dat er mensen zijn
die ondanks alle lijden het volhouden.

Je mag best een keer bang zijn. Er kan van alles gebeuren. Je kunt veel verliezen. Je kunt

je gezondheid verliezen. Lieve mensen kunnen doodgaan. Maar je moet ook weten dat God
er is. Maak je niet onnodig bang en vertrouw de grote dingen van het leven maar aan God toe.
Blijf standvastig, zegt Jezus. Sluit je ogen niet voor al die verschrikkingen en ellende in de
wereld, maar doe ze juist open en ontdek dat God er altijd is. We hoeven geen machteloze
slachtoffers te zijn. Wij hebben het talent om goed te zijn. Wij hebben het talent om kleine
dingen goed te doen, om op de vierkante meter volmaakt te zijn, dat wil zeggen zo goed
mogelijk: dat is een liefde die het aanschijn van de aarde verandert. Maak je niet onnodig
bang. Blijf standvastig. Als je volhardt, zegt Jezus, dan zul je je leven winnen. Geen haar
van je hoofd zal verloren gaan. Ik ben er, zegt God zoals ik er steeds voor je was.



