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Eerste lezing: Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus
bewaren.

Tussenzang: Danke (lied van De Hohner)
Danke sagen ist so leicht

Und fallt doch oft so schwer

Dabei freut alle Menschen ein Danke so sehr
Fur die Sonne, Luft und Licht

Meine Freunde und Dich

Fir Liebe und Treue bedanke ich mich

Danke fiir all das was ist Und fiir alles, was war
Ich sag einfach mal Danke am Ende vom Jahr

Auch fir Taler, Berg und Meer

Selbst fir Gegenwehr

Fir ein Lachen fir Trost, Und noch so vieles mehr
Danke , dass nach jeder Nacht Ein neuer Tag lacht
Dass ich abends einschlafe Und morgens erwach’

Danke fiir all das was ist Und fiir alles , was war
Ich sag einfach mal Danke am Ende vom Jahr
Danke fiir all das was ist Und fiir alles , was war
Und fiir alles was kommen mag im neuen Jahr

Evangelie: Mattels 6: 19-21.25-34

Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast, en waar dieven
inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze
aantasten, en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook
je hart zijn. Daarom zeg Ik jullie:

maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over
de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan
de kleding?

Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse
Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen
een el toevoegen aan zijn leven?

En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze
werken niet, ze spinnen niet. Maar lk zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging
niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en
morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie,
kleingelovigen?

Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we
aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel



dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van
morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. ledere dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad.

Overweging:

We hebben vast veel kaarten gestuurd, mailtjes of appjes met allemaal goede wensen. En in
de viering met de kinderen van de basisschool had iedere groep een grote ster gemaakt met
daarop allerlei wensen van de kinderen. Vrede in de wereld werd vaak gezegd; geen honger
en armoede meer ook net zo vaak. Maar ook gezondheid, dat er minder ruzie zal zijn of
goede wensen voor opa’s en oma’s. als we vooruit kijken, dan is het ook logisch dat we
elkaar dit soort goede wensen toedichten. Het verschilt nauwelijks van de wensen van
afgelopen jaar....

Maar vandaag wil ik graag het omgekeerde doen. En wel ook samen met u. Ik wil graag
terugkijken vanuit het thema ‘dankbaarheid’. Kijk maar op de voorkant: het woord ‘dank’ in
vele talen. Maar wat heeft dat te maken met de lezing die we net hoorden?

In het evangelie wil Jezus God niet als een soort tovenaar voorstellen, die onze kerstwensen
kan vervullen of alle honger en armoede de wereld uit kan toveren. Maar Jezus wil een
bepaalde houding aan de toehoorders meegeven. Zoals Paulus schrijft in de 1¢ lezing: vraag
aan God wat u nodig hebt en dank Hem daarvoor. Dat is precies omgekeerd aan wat wij
gewoon zijn te doen: wij leggen God vaak een wensenlijstje voor. Maar aan God vragen wat
ik nodig heb, dat lijkt de omgekeerde wereld. En toch levert dat je meer op: namelijk vrede
in je hart. Jezus predikt dus geen houding van zorgeloosheid en laat maar waaien, maar wel
manier van leven, waarbij je je telkens kunt afvragen wat er echt toe doet in het leven, wat
echt belangrijk is in het leven. En voor mij betekent dat, wil ik vrede in mijn hart vinden, dan
kan ik niet anders dan leven vanuit dankbaarheid voor wat het leven mij biedt. En oog
hebben voor juist de kleine dingen die het leven glans kunnen geven. Dat probeer ik voor mij
tot een levenshouding te maken. En daarmee verdwijnen de moeilijke of vervelende dingen
niet uit je leven, maar krijgen ze misschien een ander perspectief. Jezus gaf het voorbeeld bij
uitstek op die laatste avond voor zijn leven, toen hij brood en wijn nam en God dankte,
wetend dat het leven niets goeds meer in petto had....

Ik zou het fijn vinden als we even kunnen uitwisselen wat ons in het afgelopen jaar tot
dankbaarheid heeft gestemd....



