S. Andreas - Kerstmis 2023
Thema: Mensenkind

Inleiding

In de Advent hebben profeten ons bij de hand genomen en ons gaandeweg toegeleid naar
het kerstgebeuren; vandaag vieren wij dit feest, de geboorte van Jezus als een gewoon
mensenkind.... ik herhaal: als een gewoon mensenkind, zoals u en ik. Wat betekent dat?
Onder andere ook dat hij, zoals de profeet Jesaia zegt, moest opgroeien en leren kiezen
tussen goed en kwaad. Juist daarover, over leren kiezen tussen goed en kwaad, willen we
straks kort nadenken.

Overweging

We zingen in deze dagen de longen uit ons lijf: ‘Het is geboren het Goddelijk Kind!’, maar wat
zeggen we dan? Weten we wat dat betekent? Die vraag boeit me ontieglijk. Menswording is
meer dan een fysiek gebeuren, i.e. negen maanden gedragen door de moeder, dan het
levenslicht zien en vanaf dat moment zoals ieder ander mensenkind zelfstandig verder. Het
betekent ook en vooral -- wat psalm 51 zegt — dat hij moet leren kiezen tussen goed en
kwaad. De profeet Jesaia 7 zegt: “Zie de maagd zal ontvangen en een Zoon baren; melk en
wilde honing zal hij eten, totdat hij het kwade weet te verwerpen en het goede te kiezen.”
En Paulus in een van zijn brieven: “In Jezus heeft God zichzelf ontledigd en het bestaan van
een slaaf op zich genomen; hij is aan de mensen gelijk geworden.” “Niet maar een beetje,
de top van de pink, maar helemaal”, zegt Thomas Merton. En Huub Oosterhuis in zijn
vertaling van ps. 51: “Kiezen tussen goed en kwaad: God, kent Gij in uw eeuwige ziel die
tweespalt, zijt Gij zo diep afgedaald en mens geworden dat Gij ons daarin begrijpt?”

Ja zo diep is Hij afgedaald; ik zing in deze dagen de longen uit mijn lijf ‘tis geboren het
goddelijk kind’, maar hoe is dat te rijmen met elkaar: God en kunnen bekoord worden?
Maar zo is het wel: Dit kind moet, als ieder mensenkind, leren kiezen tussen goed en kwaad.
Het is niet zonder reden dat de evangelisten Matheus, Marcus en Lucas het openbaar
optreden van Jezus laten beginnen met bekoringen in de woestijn.

‘God zij dank’, zeg ik, want anders kan ik er niks mee; anders kan ik hem toch niet navolgen.
Net als iedereen wordt ook hij bekoord, al is het is wél zo dat hij gaandeweg kiest voor het
goede. Dat heeft hij geleerd, om niet voor zichzelf te kiezen, maar wél voor de ander, bij
voorkeur voor de armen. Dat is zijn grootheid; ik kan/wil hem daarin volgen, en alles in het
werk stellen om in mijn leven tot zijn hoogte te komen, tot vol-mens-zijn te komen, tot
goddelijke hoogte, de hoogte van Zoon van God! Want ondanks al onze menselijke tekorten
en beperkingen, zijn wij dragers van dat geheim, van de mogelijkheid om als mens zo goed
als God te worden; wij kunnen het leren, wij kunnen erin groeien.

Wij hebben als gemeenschap zes inspirerende mensen, drie vrouwen en drie mannen uit
onze tijd, wat dichterbij gehaald en hun namen op gedenkstenen gegrift op ons kerkenpad.
Zes gewone mensen van vlees en bloed, zoals u en ik, maar toch bijzonder inspirerend,
omdat zij ons, door gewone dingen goed te doen, hebben laten zien dat het mogelijk is
dichtbij dat ideaal van Jezus van Nazareth te komen: zo goed als God te worden. Zes
prachtige héle mensen, zoals door God bedoeld, die het offer van hun leven gebracht hebben
of bereid waren te brengen, om het verschil te maken, voor een mooie rechtvaardige wereld.



Er is een Afrikaans spreekwoord, dat zegt: 'Heel wat kleine mensen, op heel wat kleine
plaatsen, die heel wat kleine dingen doen, zullen het gezicht van de wereld veranderen'.

Wij willen die zes tot voorbeeld nemen. Ook op weg gaan, zoals zij deden in hun leven, in het
voetspoor van die Jezus van Nazareth, in onze inzet voor die mooie wereld, vandaag. En
zodoende iets laten zien van God: het kdan... wij kinnen het.... God zichtbaar maken op onze
plek... hier op aarde.... door ons gedrag, door gewone dingen die op ons pad komen.... te
doen...goed te doen. Moge dat wat mogelijk is, gaandeweg ook werkelijkheid worden in
ieder van ons, in onze gemeenschap. Dat is wat ik ieder van u, ieder van ons, en onze
gemeenschap vandaag toewens. Amen.



