
Overweging 1 oktober 2023  Andreas 26e ZdhJ A 
Thema: de rechte weg  
Eerste lezing:   Ezechiël: 18, 24-30  
Evangelie: Mt 21, 28-32 
 
Inleiding:  De rechte weg. Het is een pretentieus thema, door het lidwoord de, de weg,  
bewust gekozen door Ezechiël  ipv wat het minder pretentieus klinkende: een rechte weg. 
 
Ezechiël, wat betekent :  God is mijn sterkte’, is een tijdgenoot van Jeremia rond 600 voor 
Chr..  Hij zegt: Jullie verwijten Mij, jullie Heer, dat mijn weg niet recht is? Zijn het niet 
eerder uw wegen, jouw wegen, die niet recht zijn?  
Wanneer is een weg recht?  Daarover zou ik met u willen nadenken in deze viering en 
graag ook later nog .... misschien is het wel een thema dat een leven lang met je mee 
moet gaan? Wanneer is een weg recht? 
 
 
Eerste lezing, Ezechiël: 18, 24-30  Als een rechtvaardige van de weg van de 
gerechtigheid afwijkt en kwaad doet, zondigt, zal hij sterven omdat hij afvallig is geworden  
Hier brengt U, volk van Israël tegenin: “De weg van de heer is niet recht!” 
Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?  
 
Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van de gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij 
om die reden sterven; vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven. 
En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en naar recht en wet 
handelt, dan zal hij in leven blijven. Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken met 
zijn wangedrag; hij zal in leven blijven en niet sterven.  En dan zegt het volk van Israël : 
‘De weg van de Heer is niet recht!’ Zouden mijn wegen niet recht zijn? Zijn het niet eerder 
uw wegen die niet recht zijn?  
 
 
Evangelie, Matteüs: 21, 28-32 
Wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen, En hij ging naar de eerste en zei: “Jongen, 
ga vandaag in de wijngaard werken. ”Hij antwoordde: ‘Nee, ik wil niet. “ 
Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die 
antwoordde: “Goed, heer.” Maar hij ging niet. Wie van de twee heeft de wil van de vader 
gedaan?  Ze zeiden: “De eerste. “ Jezus zei hun: “Ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan 
u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de 
gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en hoeren hebben wel 
geloof geschonken. Maar u hebt zich ook  later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen 
geloof geschonken.”  
 
 
Overweging 
Een rechte weg, is dat een weg waarvan we zelf denken dat we die gaan, en dat een 
ander, of een ander volk, of land, of zelfs die wij God noemen, dat zij of hij die weg niet 
gaat?  Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Zo vraagt Ezechiël. 
 
Wanneer is de weg recht? Als je je houdt aan de wet. Als je bang bent om fouten te 
maken. Als je liever niet buiten de lijntjes kleurt, je doet niemand aantoonbaar kwaad,  
je wordt niet veroordeeld, je krijgt geen bekeuring, maar als je niet durft toe te laten wat 
mogelijk kan zijn, je talenten inzetten, die je als vrouw of als vreemdeling bv. niet mag 



inzetten, of als een medemens je vraagt, of jou laat zien, wat jij niet durft te zien, dat er 
armoede is, uitsluiting, minachting, hoop, vrijheid, wie ben je dan? 
 
Is de weg niet recht, als je doet wat voor je gevoel goed en misschien wel mogelijk  en niet 
te stuiten is, als je daar creatief en zoekend mee omgaat, als je durft te zoeken en durft 
toe te geven dat je dan ook de plank kunt misslaan, als je oprecht bezorgd bent over het 
klimaat en milieu, als je de vluchtelingenstromen ziet, de ongelijkheid, de angst en 
machteloosheid van mensen voor wie de toekomst eerder een nachtmerrie wordt, dan dat 
je  ernaar uitkijkt, als je ziet hoe de de zorg en het onderwijs steeds meer overvraagd 
worden, dat er dan mensen zijn die alles uit de kast halen om toch de zorg te geven 
waarvan ze vinden dat die noodzakelijk is, om oprecht te helpen, ook als je daarvoor 
dingen doet die formeel niet bij de rechte weg thuishoren? 
Is die weg dan krom of wordt het misschien wel een uitweg, op termijn?  
Is die weg niet recht?  
 
Er bestaan, zolang er mensen zij, vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, Extinction 
Rebellion bv. een groep mensen, jongeren en ouderen vooral, die uit zorg om het klimaat 
en milieu de oprit naar een autoweg in Den Haag blokkeren, nu al dagen lang. Ze 
veroorzaken files en mensen zijn zacht gezegd kwaad om de economische schade die ze 
veroorzaken. 
 
Er zijn steeds meer mensen, klokkenluiders, die de Overheid en  veroorzakers van 
aantoonbare schade aan de gezondheid en daarmee aan het klimaat,  openlijk 
confronteren met hun beleid en hun doen en laten, begeven zij zich niet op de rechte 
weg?  
 
Wanneer is een weg krom?  Misschien is dat nog een moeilijkere vraag, dan wanneer je 
het moet hebben over de rechte weg. Omdat het een vraag is die je uit je balans haalt,  
en misschien moeten we dat telkens weer opnieuw willen doen en durven toelaten, 
je bewust uit je balans te willen laten halen.  Kapot zijn van de vluchtelingenstromen op 
Lampedusa,  kapot zijn van de armoede en de wachttijden in de jeugdzorg, de kinderen 
die geen onderwijs krijgen, kapot zijn van de natuurrampen die in steeds sneller tempo de 
aarde bedreigen 
 
Is het Christuswaardig, deze term viel vorige week in de oecumenische viering, dat je je 
afvraagt, is de weg die ik ga, die ik voor-leef, waar ik voor vecht, ook als ik achter mijn rug 
om belachelijk wordt gemaakt of nog erger waar je niet op wordt aangesproken, een vorm 
van negeren, wegkijken....is dat de rechte weg?  
 
Ben ik nu te zwaarmoedig of zwartgallig of ben ik een christen die oprecht wil zoeken in 
het besef dat die rechte weg door iedere generatie opnieuw geplaveid moet worden, 
handen en voeten gegeven?  
Zijn mensen uiteindelijk niet altijd te klein zijn om zelf te bepalen of de weg recht is?  
Moet een mens niet verantwoording afleggen tegenover voor mij, God of Jezus v. 
Nazareth?  
De rechte weg vraagt om geloof om omkeer, om omme-keer, om samen zoeken, vragen, 
uitwisselen, bidden en vertrouwen, om moed, dat vind ik hier. Amen 


