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Thema: De weg van leven naar LEVEN. 

 
Inleiding                                                                                                                                                           
Wij zitten nog volop in de Paastijd; het is de vijfde zondag; het evangelie gaat over de 
weg van Jezus,  over zijn weg van gewoon menselijk leven naar uitzonderlijk 
(goddelijk) leven. We hebben daarom in de voorbereiding als thema gekozen:  ‘de weg 
van leven naar LEVEN’.   “Ik ben dé weg, dé waarheid en hét leven”,  staat als centrale 
gedachte in het evangelie; dáár moet het naar toe;  dáár willen we het  over hebben 
straks in de overweging. 

Overweging  
“Toen christenen aan het begin van hun geschiedenis gevraagd werd wat er nieuw was 
aan hun manier van leven, of het een nieuw godsdienst of een nieuwe filosofie was, 
antwoordden zij: ‘Het is de weg.’     Het is de weg waarop we degene volgen die zei: ‘Ik 
ben dé weg.’  In de loop van de geschiedenis, vooral in tijden van crisis, verwezen 
christenen steevast naar deze visie.[ ….]   Het christendom was dé weg in het begin en 
het moet dé weg zijn voor nu en altijd.  

Nieuw leven moet er geboren worden hier op aarde, LEVEN  met hoofdletters,  leven 
waarin de mens meer op God lijkt.  Daarom staat er als thema boven de viering: op 
weg van leven naar LEVEN.   

De realiteit in onze wereld  is stug,  dat wel. Er is zoveel krom - ónrecht – in onze 
wereld, wantrouwen, bitterheid, vijanddenken, verdachtmakingen, bedreigingen en 
haat; - ook in het groot - oprukkende legers, bommen, oorlog, geweld. Dit wordt als 
krachtig en stoer gezien in onze mensenwereld; maar is het dat werkelijk?  
Is het niet veel krachtiger,  om geen bitterheid, geen haat in jezelf toe te laten, niet 
terug te slaan, ja de ander te vergeven.  
 
En dat dit mogelijk is in  mensen, onder mensen, zien wij bij mensen van onze tijd;  ik 
noem er een paar, die bijzonder aanspreken:                                                
Etty Hillesum , in Drente, in Westerbork , op de avond voor zij werd afgevoerd naar 
Auswitch ; ‘geen snipper haat moet ik in mij toelaten, anders wordt het niks met de 
nieuwe wereld die komen moet’.                                                                                                         
Candice Mama in Zuid Afrika, oog in oog met de moordenaar van haar vader:  ‘mag 
ik jou een knuffel geven?’                                                
Nelson Mandela:  meer dan 25 jaar zat hij in een hokje van twee bij drie op Robben 
eiland:  ‘blank en zwart moeten samen verder in dit land,  niet terugslaan’.                                                                                                                          
Maarten Luther King:  ‘I have a dream that one day all men shall be free’;  kort  
daarna was hij dood…… gedood.     
Oscar Romero: “zou je wel teruggaan naar El Salvador?” , vroegen ze hem in 
Leuven, toen hij daar in 1980 een eredoctotaat kreeg; “waar moet ik anders heen?” , 
zei hij; “ik hoor bij mijn mensen te zijn”;  zes weken later was hij dood….  gedood.                                                                                                    
Dorothy Day, die krachtige  vrouw, die in de dertiger jaren van de vorige eeuw tot aan 
haar dood in 1983 zich inzette voor de armste der armen in Noord Amerika; zij richtte 
de Catholic Worker op. 
 
En  Jezus van Nazareth; nooit is God zo zichtbaar voor ons geweest als in zijn leven:  
‘Het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen’,  zegt Paulus over hem in de 



Romeinenbrief. Als je dat moeilijk te bevatten vindt, zegt Hij in het evangelie 
vandaag, ‘kijk dan wat Ik doe’; zijn hele leven bestond in feite in: er te zijn voor de 
ander:  wat niet goed is - krom, onrecht -  moet de wereld uit. Dát  is zijn weg, dé weg 
van leven  naar LEVEN,  van mens naar God.  
 
Ja, naast die paar die ik noemde, zijn er vele anderen vandaag, die in die weg 
geloven, en ook gaan;  die zeggen (woorden van Huub Oosterhuis): “Deze wereld is 
verschrikkelijk; er lijkt geen beginnen aan;  er is geen God en geen Jezus die Afrika 
van de honger zal redden;  God zwijgt zo diep in alle talen dat je denkt: hij bestaat 
niet; zo voelt het.  Er is maar één oplossing: dat je ‘en tóch’ zegt,   en ‘hier ben ik’ ;  
en om je heen kijkt of er nóg iemand is die óók….. en dat je dan samen probeert te 
redden wat je redden kunt.”    
 
Ja, het kán; en ze zijn er; kijk maar om je heen!  
Lieve mensen, het gaat naar Pinksteren toe. Een nieuwe wereld moet geboren 
worden; wij willen eraan bouwen, door  tegenover iedere wandaad en gruwelijkheid 
een stukje liefde en goedheid te stellen. Dit moeten we wel in onszelf veroveren; dit 
betekent huiswerk…. en vertrouwen op de Geest, die ons hierin zal sterken.                                               
Er zijn mensen die ….  ; zullen ook wij dáár vol op inzetten hier in de Andreas?  op de 
weg van leven naar LEVEN?  van mens naar God? Amen.     

 
 
 


