Paaswake, 8 april 2023
Evangelie

Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala
en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want
een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging
erop zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De
wachters beefden van angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft
niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier: Hij is tot
leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Ga snel
tegen zijn leerlingen zeggen: “Hij is uit de doden opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar
Galilea; daar zult u Hem zien.”

Overweging
Een paar woorden bij de teksten van vanavond:

Hebt u dat ook wel eens, dat je een tekst al tig keer gelezen hebt, en dat je ineens een zin
opvalt, die je eerder niet opviel of waarover je eerder nauwelijks nadacht.....

Mij gebeurde dat met de tweede zin van het evangelie: na de sabbat kwam Maria uit
Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te
beven... (want een engel van de Heer daalde af uit de hemel.)

Plotseling begon de aarde te beven..... Die zin bleef bij mij haken en ik moest denken aan
wat dat betekent, wanneer de aarde beeft. Wat dat teweeg brengt aan vernietiging, chaos,
dood en verdriet.

Dat is immens. Dat hebben we in alle hevigheid gezien onlangs in Turkije en Syrié. Zoveel
gebouwen als luciferdoosjes ingestort; zoveel mensen onder het puin bedolven, zoveel
doden en gewonden. En wie het overleven, zijn getekend door het verdriet en leed van de
anderen. Hier is geen sprake van een engel die verschijnt, integendeel...... Alhoewel?
Waarschijnlijk zijn ook hier engelen verschenen, engelen die met blote handen in de
puinhopen naar overlevenden zochten, die mensen probeerden op te vangen die ontheemd
waren, die probeerden voedsel en medicijnen op de juiste plek te krijgen, enz. Maakt dat de
pijn en het verdriet minder? Waarschijnlijk niet, maar het helpt wel, als er mensen zijn die
met je mee lijden, je bijstaan en proberen te helpen....

In het verhaal van het evangelie beefde de aarde en waren de soldaten, de bewakers hevig
geschrokken, ze beefden van angst; de vrouwen waarschijnlijk ook, maar dat staat er niet.
Hier verschijnt een engel, die het wonder van Pasen, het mysterie van de verrijzenis
aankondigt.

Ik denk dat de evangelist, Mattheus, net als de andere evangelisten, woorden zoekt voor dat
wat er allemaal in die korte tijd gebeurd is. Die laatste avond met Jezus, toen hij brood brak



en de wijn deelde; de spanning in de hof van Olijven; de gevangenneming, het verhoor en de
veroordeling, vrijwel direct gevolgd door de dood op het kruis. En nu ligt hij in het graf en
beeft de aarde.....

Hoe kun je iets wat onzegbaar is, toch in woorden vatten? Hoe anders kun je zulke
schokkende gebeurtenissen vertellen? Hoe anders kun je een mysterie door vertellen?

Dat kan toch alleen door beelden te gebruiken. Beelden, die uitdrukken dat God aan de kant
staat van de onderdrukte, aan de kant van wie goed doet, dat God een leven als dat van
Jezus niet verloren laat gaan, zelfs niet door de dood. Dat is een mysterie, het Paasmysterie,
dat altijd door gaat.

En toen beefde de aarde.....

Ook in ons dagelijks leven beeft de aarde regelmatig. Schokkende gebeurtenissen als ziekte
en dood, werkeloosheid, een ongeluk, ruzie of echtscheiding. Heftige ervaringen, die in je
leven ingrijpen als natuurgeweld. Je leven staat stil en het lijkt of de aarde voor jou niet
meer draait. Woorden schieten te kort. Dat wat gebeurt, kun je niet ongedaan maken. Je
kunt alleen maar hopen dat er dan ook engelen komen, engelen die willen laten zien dat je
niet alleen staat, dat er mensen met je mee-lijden, bij je willen zijn, troosten en helpen. Ook
dat laat de pijn en het verdriet niet verdwijnen, maar kan misschien wel laten voelen, dat
God ook nu mensen niet in de steek wil laten, dat God ook nu met ons wil zijn, misschien wel
in engelen van mensen om ons heen. Dat is het Paasmysterie dat altijd door gaat.

Moge het zo zijn. Amen.



