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Lev. 13, 1-2 + 45-46, 1 Kor. 10, 31-11, 1, Mc 1, 40 – 45 
 
Welkom lieve mensen in deze viering op de 6e ZdhJ in een kerk ontdaan van alles wat 
herinnert aan Kerstmis. We gaan op weg naar Pasen. Onze kerk is voorbereid om aan de 
veertigdagentijd te beginnen, met soberheid en ruimte voor stilte.  
De wereld buiten viert Carnaval. Wij gunnen alle ‘vierders’ van harte een mooie Carnaval 
toe, even alle besognes loslaten, vrolijke mensen ontmoeten en wie weet daarna  
toekomen aan een verlangen naar inkeer.  
 
Inleiding: in het Evangelie horen we hoe een melaatse op Jezus afkomt: als U wilt, kunt U 
me rein maken ? Ik wil het, word rein, zegt Hij. De reactie op deze ingrijpende gebeurtenis 
is voor allebei heel anders, voor beiden is het een keerpunt in hun leven. 
 
Eerste lezing:   1 Kor. 10. 31 – 11,1 
De gemeente van Korinthe vraagt aan apostel Paulus om leefregels. 
Vandaag horen we het volgende: 
 
Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer aan God. Geef geen aanstoot, 
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk.  Ook ik tracht allen zoveel 
mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen,  
opdat allen gered worden. Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus. 
 
 
Evangelie: Mc 1, 40-45 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op 
zijn knieën en zei: ‘Als U wilt, kunt U me rein maken.’ Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit 
en raakte hem aan. “Ik wil het, word rein’, zei Hij.  Meteen verdween zijn melaatsheid, en 
hij werd rein. Bars stuurde Hij hem meteen weg, met de woorden: ‘Zorg dat u er met 
niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw 
reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft; dat zal hun het bewijs leveren.’ Maar eenmaal 
vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus 
niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze 
kwamen overal vandaan naar Hem toe. 
 
3. Acclamatie Evangelie: Uw woord is een lamp… nr. 01 blz. 03 
 
 
Overweging  
Jezus ging op weg naar een eenzame plek om God te ontmoeten. Aan het begin van zijn 
openbare leven is er al zoveel gebeurd, dat Hij behoefte heeft om zich terug te trekken. Hij 
sprak in de synagoge en oogstte gehoor en gezag, hij genas zieken, ook de 
schoonmoeder van Simon Petrus.  
 
En in de stilte met ook onverwachte gevaren, komt er een melaatse naar hem toe.   
Onrein, moesten ze roepen, onrein, zodat mensen met een bocht om je heen zouden 
gaan. Je was totaal op jezelf aangewezen of op de groep die met jou buitengesloten was . 
Als melaatse was je eigenlijk levend, dood. Deze mens had over Jezus gehoord. Hij had 
niets meer te verliezen en viel voor Hem op de knieën, hij raakt Hem aan en smeekt:  
‘maak me rein.’ 
 
Jezus, zo stel ik me voor, zo jong nog, midden in de belangstelling staand, het zal Hem 
geraakt en gestreeld hebben dat deze melaatse Hem aanklampt. Hij raakt de man aan 



zonder na te denken en pas dan gedacht:  en nu? Nu ben ik onrein en kan ik mij niet meer 
in het openbaar vertonen. 
 
De melaatse is genezen, hij voelt het meteen, al kan hij niet verklaren. Hij móét het 
vertellen dat hij genezen is aan ieder die het maar wil horen ondanks dat Jezus hem met 
klem vroeg om het voor zich te houden.  
 
Met zijn aanraking deelt Jezus de eenzaamheid van de melaatse, van de zieke, van de 
ongewenste, de gehate, de vijand, de vreemde, en Hij wéét en voelt dat dat consequenties  
zal hebben, dat ook Hij veroordeeld is of zal worden tot afzondering, uitsluiting. 
 
Beiden namen risico. Het had heel anders kunnen lopen. Jezus besmet en de melaatse 
niet genezen. Wil Marcus ons laten weten dat God zo niet werkt?  Wil hij laten zien dat als 
het goede het kwade tegemoet gaat; als begrip, onbegrip oplost; als liefde, haat 
monddood maakt; als gerechtigheid, wat krom is, recht breit; als vergeving wonden 
geneest, zelfs al blijf je ziek, of afhankelijk, of alleen achter, maar nu met het gevoel dat je 
het aankunt, dat je daardoor wordt gezien en gehoord, gewaardeerd, en dat het niet meer 
uitmaakt als anderen het goed- of afkeuren, omdat het God is die  je tegemoet kwam?  
 
Jezus en de melaatse hadden een ontmoeting die een ommekeer in hun leven betekende. 
De uitgestotene hoort er weer bij, hij heeft een andere dimensie leren kennen, een waar 
geen mens meer vat op heeft, zijn vrijheid. Jezus is zich bewust van zijn gave, zijn kracht, 
om mensen te laten opstaan, ook als dat niet letterlijk kan. 
Ja, elk mens heeft een goddelijke kracht van barmhartigheid in zich, een aanwezigheid die 
je laat doen wat je moet doen op bijzondere momenten. Dat is de blijde boodschap die Mc 
ons wil meegeven. 
 
Als voorbeeld van barmhartigheid een gebeurtenis die deze week de krant haalde. 
Moskee Nour in Heerlen werd beklad. Kerken van allerlei gezindten gingen vrijdagmiddag 
samen naar de moskee met een kaart met een tekst waarin we onze verontwaardiging 
delen. Er zijn geen redenen om deze handelingen te rechtvaardigen en met een bos 
bloemen.  De ontvangst ontroerde, de imam en mensen met hem, en ook de 
vertegenwoordigers van de diverse kerken. Er werd samen gegeten en mogelijk komt er 
een vervolg op het bezoek. Kleine daden van verzet, kunnen een grote gevolgen hebben.  
 
                                               
 


