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Welkom: lieve mensen op deze eerste ochtend van het Nieuwe Jaar 2024. Het Nieuwe 
Jaar, het is een gekozen, een vastgesteld getal en toch heeft het iets magisch. Als kind 
dacht ik dat vanaf die eerste dag het leven anders zou zijn. Ik keek er met spanning en vol 
verwachting naar uit om gaandeweg te ervaren dat veranderingen vooral te maken 
hebben met jezelf en met wat jij ervan maakt. Vaak verandert er minder dan je verwacht, 
minder dan je hoopt. Heeft het te maken met angst voor verandering, angst voor leegte en 
geen oplossing zien, geen woorden kunnen vinden nog, voor het andere, het 
confronterende, het willen wegkijken als het moeilijk wordt?   
 
Inleiding:  De eerste dag van het Nieuwe Jaar, het voelt als onwennig, en bezorgd om de 
politieke situatie in ons land en op vele plekken in de wereld. Mensen van na WO II in 
Nederland hebben niet eerder zo’n crisissituatie op vele, misschien wel op alle terreinen, 
meegemaakt. 
Ik zag er tegenop om vandaag te overwegen, omdat je zo graag mensen met een 
hoopvolle gedachte het Nieuwe Jaar wil laten ingaan.  Ik begon aan de zoals gewoonlijk 
met het overwegen van de lezingen. Met de brief van Paulus aan de Galaten: dat God de 
geest van zijn Zoon in ons hart zendt. Daarmee, met het accepteren van Zijn geest in je 
hart, ben je Zijn zoon, Zijn dochter, Zijn erfgenaam.... 
 
En Lucas vertelt hoe de herders geraakt worden bij het zien van het Kind in de Kribbe en 
hoe ze mensen die het maar willen horen, in geuren en kleuren vertellen over deze 
gebeurtenis. En met dan nog de voor mij zo belangrijke zin:  En Maria bewaarde dat alles 
in haar hart …. 
 
Ik heb het gevoel dat ik met deze lezingen verder kan in het Nieuwe Jaar, met het 
voorbeeld van Maria en de belofte van Zijn stem die je tot op de dag van vandaag kunt 
horen. Dat we onder Gods hoede en met Zijn zegen alles aankunnen, ook, of misschien 
wel vooral nu,  in onze crisistijd. 
 
 
  
Overweging 
Aan een nieuw jaar beginnen, in een nieuwe politieke situatie, in een overspannen wereld. 
Het zorgt ervoor dat iedereen zich opnieuw moet leren verhouden. Er zijn geen pasklare 
antwoorden of oplossingen, alles wat wij, de mens, tot nu toe gemaakt heeft, ontwikkeld 
heeft, staat op losse schroeven. Onzekerheid  en leed alom in de wereld. 
 
Jamal Quariachi, hij schrijft wekelijks in Trouw een column, constateert dat de ergste 
leugen in 2023 het eufemisme is,  
de altijd genoemde verzachtende omstandigheid, de zachte heelmeestersaanpak van 
bedrijven en politici. Een werkelijkheid, die door leugens verkracht wordt, die alles wazig 
maakt wat je scherp zou moeten zien en scherp zou moeten formuleren. Het is tijd voor de 
waarheid. 
 
Vandaag horen wij wat waarheid is, als je luistert naar de lezingen: 
God vond dat de tijd gekomen was om zijn Zoon, zijn enige, te sturen, om de mensen die 
onder een kleinerende Wet gebukt gaan, vrij te kopen.....om met Zijn Geest in je hart te 
doen waarvan je weet dat het goed is. Dat dit goede door niets en niemand het zwijgen 



kan worden opgelegd. Dat is het moment waarop je dat beseft dat je niet langer slaaf bent, 
maar een vrij mens. Een vrij mens...die weet welke kant hij op moet, ook zonder te weten 
hoe, nu op dit moment. Het is een avontuur dat Hij je aanbiedt om met Hem aan te gaan. 
 
En dan de herders bij Lucas, zij die dag en nacht de wacht houden bij hun kudde. Zij 
zagen engelen die Gods grootheid zichtbaar maken. Zij zochten met oprechte 
verwondering en vonden daarom het Kind in de kribbe. Zij waren niet bang. De herders, 
vaak gezien als uitschot in die tijd, zij zijn de verkondigers van vrede, het heil dat komen 
gaat. 
 
En dan nog het zinnetje: Maria bewaarde dat alles in haar hart, nadat ze de herders bij de 
kribbe had gezien en later nog eens als ze Hem vindt in de tempel nadat ze Hem was 
kwijtgeraakt. Maria leefde met deze woorden, ze nam ze aan als een geschenk. Ze voelde 
dat de tijd rijp moet zijn, en dat rijpheid je gegeven wordt.   
  
Jezus is ons in woorden gegeven. Wij hebben die woorden in beelden vertaald, zoals in de 
kerststal,nu. Kan deze kerststal ons helpen om Zijn woorden toe te laten in ons? Kan deze 
kerststal ons helpen leren eufemismen te vermijden om de werkelijkheid scherp te zien? 
Een werkelijkheid die rijp is voor de waarheid van de alles bedreigende crisis in de wereld 
en op aarde, en daarbij Zijn aanbod, Zijn voorbeeld, om de crises te lijf te gaan? Amen 


